Orde van dienst vespers woensdag 30 augustus 2023 Sint-Janskerk Gouda

Week van de tiende zondag van de zomer
Geloofsgetuige: Aurelius Augustinus — bisschop en leraar van de kerk

Voorganger: Bert Robben Cantor-organist: Gerben Budding
Sopraan: Nanette Mans

Stilte en uurslag
Allen gaan staan

Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger |l gemeente)

Hymne 897 (verzen cantores, refrein allen)

Allen gaan zitten

Psalmgebed 16 (zie onder)

Lezing-Stilte

Musica pro Deo ‘O sisser, o freundlicher’, SWV 285 - Heinrich Schiitz (1585-1672)

O siRer, O freundlicher, O giitiger Herr Jesu Christe,

wie hoch hast du uns elende Menschen geliebet,

wie teur hast du uns erloset,

wie lieblich hast du uns getrostet,

wie herrlich hast du uns gemacht,

wie gewaltig hast du uns erhoben,

mein Heiland, wie erfreuet sich mein Herz,

mein Heiland, wenn ich daran gedenke, denn je mehr ich daran gedenke,
je freundlicher du bist, je lieber ich dich habe.

Mein Erloser, wie herrlich sind deine Wohltaten,

die du uns erzeiget hast, wie grol} ist die Herrlichkeit, die du uns bereitet hast.
O wie verlanget meiner Seelen nach dir, wie sehne ich mich mit aller Macht
aus diesem Elende nach dem himmlischen Vaterland.

Mein Helfer, du hast mir mein Herz genommen mit deiner Liebe,

dafd ich mich ohn Unterlal8 nach dir sekne,

dal’ ich bald zu dir kommen und deine Herrlichkeit schauen sollte.

Canticum 157b

Avondgebed - Voorbede met acclamatie 368g Onze Vader 369d
Allen gaan staan

Hymne 908:1 sopraan, 2 t/m 4 allen

Zegenbede 190a

Allen verlaten in stilte de kerk



Psalm 16
Antifoon (1¢ keer cantor, 2¢ keer allen)
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O Heer, Gijmijner - ve,mijn be-ker.
Psalmtoon
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Verzen om beurten, de cantor begint
1 Hoed mij, God, *
bij U zoek ik téevlucht;

2 de Heer spreek ik: 'Gij zijt mijn Heer, mijn geluk.*
Boven U is er géen.'

3 Wat als goddelijk geldt in dit land, deze machten,*
ik kan daarin mijn vreugde niet vinden.

4 Hun afgoden zijn zonder tal,

en ieder haast zich tot hun dienst;*

ik pleng hun geen offers van bloed,
neem hun namen niet op mijn lippen.

5 O Heer, Gij mijn erve, mijn béker,*
Gij handhaaft mijn érfgoed voor mij.

6 De meetsnoeren zijn mij gevallen in oorden van liéflijkheid:*
hoe bekoort mij mijn érfdeel!

7 Ik zegen de Heer om zijn léiding:*
zelf des nachts vermaant Hij mijn gewéten.

8 Ik blijf op de Heer zien, besténdig;*
staat Hij naast mij, ik kom niet ten val.

9 Wel mag mijn hart zich verheugen,
wel mag mijn geest zich verblijden:*
mij komt het niet te na - ik ben véilig.

10 Want Gij geeft mij niet prijs aan de déod,*
geen graf geeft Gij uw vrome voor égen;

11 Gij leert mij wat de weg is ten leven,
de volheid der vreugde waar Gij zijt:*

heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.

Antifoon



