
Orde van dienst vespers woensdag 27 september 2023 Sint-Janskerk Gouda 

Week van de eerste zondag van de herfst 
 
Geloofsgetuige: Michaël – Aartsengel en alle engelen 
 
Voorganger: Nelleke de Jong            Cantor-organist: Gerben Budding 
Cantorij 
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 103c (1 en 2 allen 3 mannen 4 vrouwen 5 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed 91 (z.o.z.) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Factus est silentium – Felice Anerio (ca. 1560-1614) 
 
Factum est silentium in caelo, 
Dum committeret bellum draco cum Michaele Archangelo. 
Audita est vox millia millium dicentium: 
Salus, honor et virtus omnipotenti Deo. 
Millia millium minestrabant ei et decies centena millia assistebant ei. 
 
There was silence in heaven 
When the dragon fought with the Archangel Michael. 
The voice of thousands of thousands was heard saying: 
Salvation, honour and power be to almighty God. 
Thousands of thousands ministered to him and ten hundreds of thousands stood before him. 
 
Canticum 157c 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368g Onze Vader 369c 
 
Allen gaan staan 
 
Hymne 259 (1 cantorij 2 t/m 4 allen) 
 
Zegenbede 190a 
 
Allen verlaten in stilte de kerk 
 
 
 
 



Psalm 91 
 
Antifoon (1e keer cantorij 2e keer allen) 
 

 
Psalmtoon 
   / *         / 

 
 
Verzen in afwisseling, cantor begint. 
 
1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is 
gezéten,* 
vernacht in de schaduw des Almáchtigen. 
 
2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn 
vésting,* 
mijn God, op wie ik vertróuw. 
 
3 Want Hij is het, die u redt van de strik des 
vógelvangers,* 
van de verderfelijke pést. 
 
4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, 
en onder zijn vleugelen vindt gij een tóevlucht;* 
zijn trouw is schild en pántser. 
 
5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking 
van de nácht,* 
voor de pijl, die des daags vlíegt; 
 
6 voor de pest, die in het duister róndwaart,* 
voor het verderf, dat op de middag verníelt. 
 
7 Al vallen er duizend aan uw zijde, 
en tienduizend aan uw rechterhánd,* 
tot u zal het niet genáken; 
 
8 slechts zult gij het met uw ogen 
aanschóuwen,* 
en de vergelding aan de goddelózen zien. 

 
9 Want Gij, o Here, zijt mijn tóevlucht.* 
De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gestéld; 
 
10 geen onheil zal u tréffen,* 
en geen plaag zal uw tent náderen; 
 
11 want Hij zal aangaande u zijn engelen 
gebíeden,* 
dat zij u behoeden op al uw wégen; 
 
12 op de handen zullen zij u drágen,* 
opdat gij uw voet niet aan een steen stóot. 
 
13 Op leeuw en adder zult gij tréden,* 
jonge leeuw en slang zult gij vertráppen. 
 
14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem 
bevríjden;* 
Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn náam kent. 
 
15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; 
Ik zal in de benauwdheid bíj hem zijn,* 
Ik zal hem uitredden en tot ére brengen. 
 
16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzádigen,* 
en Ik zal hem mijn héil doen zien. 
 
Allen herhalen Antifoon 
 
Tekst: NBG 1951  
Muziek: Gerben Budding t.b.v. Vespers Gouda 

 
 
 
 
 


