
Orde van dienst vespers 24 mei 2023 koor Sint-Joostkapel Gouda 

Week van zondag Exaudi 

Voorganger: ds. Marco Batenburg   Cantor-organist: Gerben Budding 
       
Geloofsgetuige: Johannes Calvijn – leraar van de kerk 
 
Stilte en uurslag 
 
Allen gaan staan 
 
Koorgebed Erhöre mich – Heinrich Schütz (1585-1672) 
 
Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, 
sei mir gnädig, und erhöre mein Gebet, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. 
 
Openingsvers en Lofprijzing 190a (I voorganger II gemeente) 
 
Hymne 664 (1 cantorij 2 en 3 allen) 
 
Allen gaan zitten 
 
Psalmgebed Psalm 27 (z.o.z. en Psalm 27:7 Liedboek) 
 
Lezing-Stilte 
 
Musica pro Deo Non vos relinquam - William Byrd (ca. 1543-1623) 400 jaar geleden geboren 
 
Non vos relinquam orphanos. Alleluia.    Ik laat u niet troosteloos achter. Alleluia. 
Vado, et venio ad vos. Alleluia.    Ik ga, en ik zal naar u toe komen. Alleluia. 
Et gaudebit, cor vestrum. Alleluia.   En uw hart zal zich verheugen. Alleluia. 
 
Canticum 151 (1 cantorij 2 allen 3 mannen 4 vrouwen 5 allen) 
 
Avondgebed – Voorbede met acclamatie 368f Onze Vader 369c 
 
Allen gaan staan 
 
Slothymne 667 (1 cantorij 2 allen 3 allen 4 mannen 5 vrouwen 6 allen) 
 
Zegenbede 190a 
       
Allen verlaten in stilte de kerk 
 
Psalm 27 

Antifoon en Psalmtoon  

 



             / *       / 

  

Verzen om beurten, de cantor begint  

1 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrézen?* 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik báng zijn? 
 
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslínden,* 
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij víelen. 
 
3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevréesd zijn,* 
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij véilig weten. 
 
4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verláng:* 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn témpel. 
 
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwáad,* 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een róts. 
 
6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondóm mij,* 
ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HÉER. 
 
7 Hoor mij, HEER, als ik tot u róep,*  
wees genadig en ántwoord mij. 
 
8 Mijn hart zegt u na: 'Zoek mijn nabíjheid!'* 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zóeken, 
 
9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw tóorn.* 
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behóud. 
 
10 Al verlaten mij vader en móeder,* 
de HEER neemt mij líefdevol aan. 
 
11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pád,* 
bescherm mij tegen mijn víjanden, 
 
12 lever mij niet uit aan mijn belágers.* 
Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met gewéld. 
 
Vers 7 berijmd (Psalm 27 Liedboek) 
 
Herhaal antifoon 
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