Orde van dienst Paasnachtviering zaterdag 30 maart 2024 22.00 uur koor Sint-Jan Gouda
Voorganger: ds. Marco Batenburg | Cantor-organist: Gerben Budding | Cantorij

HET LICHT

Musica pro Deo: Psalm 134 — G.P. da Palestrina

1 Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi
Domini:
qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
2 In noctibus extollite manus vestras in sancta,
et benedicite Dominum.
3 Benedicat te[tibi] Dominus ex Sion,
qui fecit caelum et terram.

Thora: Genesis: 1:1-5

1 Ziet, looft den Here, alle gij knechten des
Heren!

2 Gij, die allen nacht in het huis des Heren staat.
3 Heft uw handen op naar het heiligdom,

en looft den Here.

4 De Here zegene u uit Sion, Hij,

Die den hemel en de aarde gemaakt heeft

voorganger:

Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,
Gij hebt het licht dat door U is geschapen
bestemd om vooruit te wijzen naar U,

naar uw lichtende waarheid,

naar uw liefde en uw goedheid.

Gij hebt tot de duisternis gesproken

en er was licht.

In de vuurzuil zijt Gij uw volk voorgegaan

door duisternis en woestijn.

Wij loven U omwille van het vuur

van uw nabijheid.
allen: Amen.

de Paaskaars wordt aangestoken

DE LEZINGEN

Zingen: 604:1 cantorij 2 en 3 allen

Thora: Exodus 14:26 t/m Ex. 15:1

Zingen: 151:1 allen, 2 cantorij 3 allen 4 cantorij 5 allen
Lezing: Jesaja 55:1-11

Zingen: 42:1,2en3

Lezing: Sefanja 3:14-20

Zingen: 126b

Lezing: Marcus 16:1-8

Zingen: 631:1 cantorij 2 allen 3 cantorij 4 allen



DOOPGEDACHTENIS

Voorganger:

allen:

Voorganger:

allen:

Voorganger:

allen:

Voorganger:

allen:

Zingen:

Voorganger:

Allen:
Lezing:

Zingen:

Voorganger:

Gemeente:

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Verheft uw harten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Laten wij danken de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Broeders en zusters,

de apostel Paulus schrijft:

‘Weet u niet dat wij door de doop,

die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus,

delen in zijn dood?

Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij,
zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt,
een nieuw leven zouden gaan leiden.’

Laat ons dan onze doop gedenken,
en in vreugde en vertrouwen ons geloof belijden:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven,

die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,

de vergeving van zonden,

de wederopstanding des vleses,

en het eeuwige leven.

Amen

353:1 cantorij 2 t/m 4 allen

Moge de almachtige God,

de Vader van onze Heer Jezus Christus,

die ons heeft doen herboren worden

uit water en heilige Geest

en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door zijn genade bewaren

tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.

Amen

Kolossenzen 3:1-4
641

Ga heen in de vrede van de Heer. Halleluja!
God zij lof en dank. Halleluja!



